Impacter Zwolle - Raadssafari 2022 -
Raadsobserfari's

In deze binnentuin voel ik me ‘At Ease’
durf ik te vertellen wie ik ben

wat ik wil

en wat ik voel

Vertel ik wat er op mijn hart licht

hier in een tuin vol ideeén

in het hart van de stad

We worden gedragen

door de akoestiek van Luuk Mats,
deed ooit mee aan The Voice Kids
maar hij is geen kinderstem

als hij de fontein overzingt

Het volwassen geluid

zwelt aan in de tuin

het is kwetsbaar

Quinten is in de roedel

van raadslieden gesprongen

maar iedereen blijft leven... gelukkig
Als je gaat mengen zijn
onzekerheden minder sterk

Water bij de pijn

chillen bij de politiek

Wat is je plan B?

Wat doe je als het voelt als
resultaat versus toekomst
Wat wil je doen?

wees eens concreet?

Quinten en raadslid Niek weten

wat ze aan elkaar hebben

Niek was vroeger jongere in Lemelerveld

hij begrijpt het goed:

Vroeger wilde hij ook gewoon entertainment
Maar nu is het ‘Fakkelteit’

en het vuur is aan het branden

Want onder 18 is niks te chillen

en staan mensen aan de randen
handje op bij Ome Duo

vanwege de lage lonen

Ik heb liever een studio voor muziek



dan een studio om in te wonen
24/7 online sensatie is alleen
van deze tijden

Dus ik laat mijn mobiel liggen

en trek met schrift richting strijd

op zoek naar volksverhalen

van Jikkie

en die dan aan tafel vertalen

Want dat voelt goed

in de stroom van Cankut en zijn Volt

Alle mensen hier overkoepelen
langzamerhand de tuin

Ze bewaren aan tafel

de warmte en verhalen

binnen de muren.

Ideeén groeien van mond tot mond

zoals waar de Raadssafari in een kas
ging bloeien - en nu allang niet meer staat
waar het vroeger stond

Aan de tafel van Joeri ontstaan

politieke aspiraties over

cameradelegaties, lieve drugsdealers

die het centrum ontwijken als muizen

en over waarom het als kattenman in Zwolle
moeilijk binnenkomen is in studentenhuizen

Woon je liever bij je ex-vriendin

of in Arnhem

is wat we wilde weten

Maar wij zouden het allang wel weten
Want ook een gebroken hart

mag welkom zijn in Zwolle

En als de zon verdwijnt

achter de Peperbus

hebben we de stralende trots

van Bart en Michiel nog

We hebben elkaar nodig in de stad

Er zitten aspiraties in stadsfundaties
Vlinderend vangen we ideeén in haar tuin
rennend door sproeiers van onzekerheid
Drogen we onze dromen samen thuis

In Ons Zwolle

Ons grote Blauwe Huis



